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De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 
 

Vieringen in het weekeinde: 
- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur; 
- Zondag: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u. 
Op weekdagen (ma. t/m vr.):  
- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (uitgezonderd op 
feestdagen); dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen 
in het morgengebed. 
- donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. 

 

- Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend van 7.45 tot 18.15 
uur; in het weekend tot na de avondvieringen. 
- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering door de week € 10; 
viering in het weekend of op feestdagen € 25. 

 

 

 

U allen een Zalig Paasfeest gewenst! 

 

Bijzondere vieringen in april 

• Weekend 30 maart t/m 1 april: Pasen, met op zaterdag om 21.00 uur de Paaswake; zondag eucharis-
tievieringen om 7.15 uur, 9.00 uur, 11.00 uur en 18.00 uur en maandag eucharistievieringen om 9.00 
uur en 11.00 uur. 

• Weekend 6/7 april: Amnesty-weekend. We ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor de Rus-
sische journalist Vladimir Kara-Murza, die 25 jaar cel kreeg omdat hij zich kritisch uitliet over de oorlog 
tegen Oekraïne. Er zijn adresgegevens beschikbaar om hem een kaartje ter bemoediging te sturen. 

• Maandag 8 april: feest van de ‘Aankondiging van de Heer’ ofwel Maria Boodschap. Er is om 8.00 uur 
een eucharistieviering. (Feestdag is eigenlijk 25 maart, maar hij is dit jaar verplaatst omdat in de Goede 
Week geen feesten worden gevierd). 

• Zondag 28 april: Taizé-viering om 17.00 uur, op de laatste zondag van de maand. 
Elke donderdag om 12.00 uur is er een rozenkransgebed voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. 
 

Van Pasen naar Pinksteren 

Pasen is het grootste feest van de kerk. Daarom vieren we het niet maar één dag en 
zelfs niet twee. De hele periode van Eerste Paasdag tot Pinksteren is het Pasen, 50 da-
gen lang. Op de zondagen na Eerste Paasdag wordt het feest opnieuw gevierd; daarom 
spreken we ook van de tweede, derde, enz. zondag VAN Pasen. De evangelielezingen in 
die periode zijn paaslezingen: de vreugde van Jezus’ opstanding uit de dood wordt op-
nieuw beleefd, bijvoorbeeld als het wonder tot de apostel Thomas doordringt, of als de 
leerlingen na Jezus’ dood weer gaan vissen en hem dan plotseling zien. Als het Pinkster-

feest nadert, gaat het steeds meer ook over de volgende stap: wat dóén we met die overrompelende erva-
ring, dat Jezus leeft? Hoe maken we het bekend, aan andere mensen, aan alle volken? Pas na Pinksteren 
gaan we weer over tot de orde van de dag, maar hopelijk wel met een vuur in ons hart dat branden blijft. 
 

Korte berichten 

- Met Pasen gaat de kerkdeur van de Kloosterkerk weer open en kunt u dus weer rechtstreeks van bui-
ten de kerk in. In de wintertijd houden we de deur dicht om de kou wat beter buiten te kunnen houden. 
Vanaf Pasen is dat – hopelijk – niet meer nodig. 

- De Vastenactie, dit jaar met aandacht voor arme boeren en boerinnen in Zimbabwe, duurt nog tot na 
Pasen. Hopelijk kunnen we in de kerkbrief van mei het bedrag vermelden dat we dit jaar bij elkaar ge-
bracht hebben. 

- Vanaf Pasen is er niet alleen op woensdag maar ook op zaterdag gelegenheid om deel te nemen aan 
een rondleiding door het klooster. Tijd: 11.00-13.00 uur. Prijs: 12 euro inclusief koffie met vlaai. Graag 
aanmelden bij de receptie. 

- Ook dit jaar is er een Paasviering voor Oekraïense medechristenen, in het Oekraïens en volgens de oos-
terse ritus. De viering is echter niet meer in Wittem maar in de koepelkerk in Maastricht, omdat die plek 
voor de meeste mensen beter bereikbaar is (de kerk is direct achter het station). De Oekraïense viering, 
met voorganger pater Ruslan Pikh CssR is op Tweede Paasdag, 1 april, om 12.00 uur. 

http://www.kloosterwittem.nl/


Collecte via de QR-code 

Sinds enige weken zit op de achterkant van de liturgieboekjes een sticker met een QR-code. Daarmee kunt 
u digitaal bijdragen in de collecte: u kunt met uw telefoon de code scannen en dan verschijnt op uw tele-
foon de website waar u betalen kunt (als u tenminste een ‘app’ op uw telefoon hebt om QR-codes te scan-
nen; velen hebben dat tegenwoordig). We spelen hiermee in op de tendens dat veel mensen in deze tijd 
geen contant geld meer bij zich hebben, omdat ze alles digitaal betalen. Maar het betekent zeker niet dat 
onze collectanten werkloos worden. De collecte voor contant geld blijft gewoon bestaan. 
 

Zingen met Huub Oosterhuis 

Vorig jaar op Eerste Paasdag stierf Huub Oosterhuis, een van de grootste kerklied-dichters van Nederland 
(in ieder geval wat betreft de omvang van zijn oeuvre). Op 5 april verzorgt Jeroen de Wit, oud-pastor in Wit-
tem, een middag over Oosterhuis en zijn liederen. Jeroen vertelt over de betekenis van Oosterhuis voor de 
katholieke kerkmuziek én hij zingt Oosterhuis-liederen, samen met alle aanwezigen. Enkele moeilijkere 
liederen worden beluisterd. 
 De Oosterhuis-middag is op vrijdag 5 april, van 13.30 tot 16.30 uur. Deelname kost € 7,50. Graag van 
tevoren aanmelden: 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda 
 

Lezingen over mystiek 

In april zijn er twee lezingen over mystiek (dat is een diep gevoelde innerlijke verbondenheid met God). Er 
zijn niet zo veel mensen die mystieke ervaringen hebben en daarover schrijven. Vrijwilliger Jos Simons 
houdt twee lezingen over twee vrouwen die dit wel deden: de Franse activiste Simone Weil en de joods-
Nederlandse dagboekschrijfster Etty Hillesum. Beide vrouwen schrijven, op een heel verschillende manier, 
over hun bijzondere ervaringen. Jos Simons vertelt erover. Zijn lezingen zijn bedoeld voor iedereen die wat 
meer wil weten over dit onderwerp. De twee lezingen zijn apart te volgen. Voorkennis is niet vereist. 
 De lezing over Simone Weil is op donderdag 4 april, die over Etty Hillesum op 18 april, beide van 19.30 tot 
20.30 uur. Toegang: vrije gave. Graag opgeven: 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda 
 

Dagretraites 

Trek u voor één dag terug in Klooster Wittem. Door meditaties - dingen opschrijven, een stille wandeling 
door de tuin - denkt u na over datgene waar u in gelooft, waar u op hoopt en wat u drijft. Daarbij krijgt u 
deskundige begeleiding. Zo leert u wellicht nieuwe dingen over uzelf. De retraite wordt in april drie maal 
aangeboden, twee keer met de mogelijkheid om te schilderen. 
 Data: Zaterdag 6 april zonder schilderen, kosten: € 50,00; woensdag 17 en zaterdag 20 april met schil-
deren, kosten: € 75,00 (in alle gevallen incl. koffie/thee, materialen, lunch; korting mogelijk voor minima). 
Tijd: 10.00-16.00 uur. Meer info en aanmelden: 043 4501741 of www.kloosterwittem.nl/Agenda 
 

Peerkepad: een 7-daagse pelgrimstocht naar Peerke-Dondersstad Tilburg 

Zoals ieder jaar is er ook dit jaar een groeps-pelgrimswandeling van Wittem naar Tilburg, de geboorteplaats 
van de zalige redemptorist Peerke Donders. Het is een wandeling van ca. 175 km, in 7 dagen. Dit jaar is de 
pelgrimage van 23 tot 29 juni. Prijs is € 750 voor volpension, inclusief bagagevervoer.  
 Interesse? Informeer bij pastoraal medewerker René Haustermans, rene.haustermans@kloosterwittem.nl 
of via de receptie, 043 4501741. Er liggen ook folders in het pelgrimsoord. 
 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 Tijdens de Paasdagen is de winkel gewoon elke dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. 
 April is de ‘Maand van de Filosofie’. Maak eens kennis met onze filosofische werken in de themahoek. 
 Er is een nieuwe catalogus met een keur aan boeken die dit voorjaar verschijnen. 
 De Wereldwinkel geeft in april 10% korting op alle keramiek: er zijn schalen uit Tunesië, kleurige wand-

decoraties en bloempotten uit Mexico en vazen uit Indonesië. Alle wereldwinkelproducten zijn gemaakt 
met respect voor mens en milieu. 

 Noteer alvast: zaterdag 18 mei, 14.00 uur is de Pinksterlezing, dit jaar gehouden door oud-gouverneur 
Theo Bovens. De titel van zijn verhaal: ‘bijstaan of bijstand?’ over de menselijke maat, of het ontbreken 
daarvan, bij de overheid. Kaarten à € 10 te reserveren via 043-4501741 of info@kloosterwittem.nl. 

 

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681 

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
mailto:rene.haustermans@kloosterwittem.nl
http://www.vriendenvankloosterwittem.nl/

